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Papendrechtsche Ysclub 

Opgericht 19 Januari 1926 

Aangezien de schitterende gelegenheid die de polder Slobbengors zich bood in de winter van 1925 

op 1926 besloten eenige Personen genoemde polder in pacht te zien te krijgen wat dan ook voor dat 

seizoen alreeds gelukte.  

Daarop werd een vergadering belegd.  

De vergadering werd dienzelfde avond gehouden, dus op 18 Januari in de zaal van den Heer 

Kamermans. 

 

Op deze vergadering werd een bestuur gekozen dat luidt als volgt. 

Voorz.  C. Verdoorn 

Secr.  M. Kloot 

Penn.  C. Eversdijk 

Com.  J. de Beer 

Com.  G. Bezemer  C/z 

 

Na eindiging der stemming nam de Voorzitter het woord.  

In t kort lag hij uit wat hij gedaan had om de polder in pacht te krijgen.  

Hierop kwam den Heer M. Visser aan t woord.  

Deze meende dat men nu de polder had door toeval met opperwater en daarop vorst maar dat er 

anders absoluut geen sprake van geweest zou zijn. 

De Voorzitter antwoorde hierop dat dit waarschijnlijk niet zoo zou zijn, en, mocht het zoo zijn dat 

er dan toch voor de pas opgerichte club wel een baan zou zij te verkrijgen. 

Hierna werden eenige nieuwe leden ingeschreven.  

De Contributie der leden werd nog niet vastgesteld. 

Rondvraag. 

Sluiting. 

 

 

Bestuursvergadering 

19 Januari 1926 

Alle bestuursleden aanwezig ten huize van den Heer J. de Beer  

Punt 1 Vaststelling der Contributie op f 1,00 per jaar. 

Punt 2  Vaststellen hardrijderij voor de volgende dag. 

 

 

Beide verslagen geven een summiere informatie betreffende de oprichting van de P.IJ.C. 

De zaal Kamermans was het voormalig café Kamermans aan het Westeind en huize J. de Beer moet 

aan het Bosch hebben gestaan. 

 


